
  

 

 

Jakob Lorber 
Wie was deze         

”schrijfknecht van God” ? 

“Wie met Mij spreken wil, die kome tot Mij en ik zal hem het 

antwoord in zijn hart leggen; echter de reinen slechts, wier hart 

vol deemoed is, zullen de klank van Mijn stem vernemen.  

En wie Mij stelt boven alles en Mij liefheeft, met die wil ik arm in 

arm wandelen…” 

 
Zo begint het eerste boek dat door Jakob Lorber werd 
ontvangen. Hij gaf gehoor aan een innerlijke stem die 
hem meer dan 20 boeken dicteerde. Hij schreef 
gedurende 24 jaar en liet ons een omvangrijke 
openbaring achter waarin God zelf aan het woord 
was.  

Zijn belangrijkste werk is het Grote Johannes 
Evangelie, het volledige verhaal van het openbare 
leven van Jezus Christus. 

Het lijkt zo wonderlijk en voor sommigen zelfs 
ongelofelijk. Maar kan iemand die werkelijk op zoek is 
naar God dit negeren ?  Lees en laat uw hart beslissen. 
 
  

 

Nieuwe gespreksgroep  
op zondag 18 oktober in Malle.  

Info en inschrijving: jef.boudewijns@gmail.com – 0475 96 57 97

Tevens gespreksgroepen in Leuven en Tielt  
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